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Welkom

Mededelingen door de 
ouderling van dienst



Intochtslied

(staande)
Opwekking 847



Er is hoop die groter 
dan de dood is,
er is leven, sterker 
dan het sterven.



Er is licht dat 
niemand ooit kan doven,
er is liefde die 
nooit teleur zal stellen.



Er is vrede, 
ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, 
dieper dan de tranen.
Er is sterkte, 
zelfs in onze zwakte,



er is trouw die ons 
niet zal verlaten.
Onze hulp en onze 
verwachting is in U,
voor eeuwig.



Dus richten wij 
onze harten naar boven,
vertrouwen wij 
op de God die wij loven.



Niemand die ons uit 
uw handen kan roven,
een machtige rots, 
onze schuilplaats is God.



Er is troost die 
sterker dan de pijn is,
er is vreugde, 
groter dan ons lijden.
Er is antwoord, 
midden in de twijfel,



overwinning, 
dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze 
verwachting is in U,
voor eeuwig.



Dus richten wij 
onze harten naar boven,
vertrouwen wij 
op de God die wij loven.



Niemand die ons uit 
uw handen kan roven,
een machtige rots, 
onze schuilplaats is God.



Tot aan de dag 
dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen 
voor altijd zal drogen,



is het uw Geest 
die ons helpt te geloven,
een machtige rots, 
onze schuilplaats is God.



Onze hulp en onze 
verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.



Dus richten wij 
onze harten naar boven,
vertrouwen wij 
op de God die wij loven.



Niemand die ons uit 
uw handen kan roven,
een machtige rots, 
onze schuilplaats is God.



Tot aan de dag 
dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen 
voor altijd zal drogen,



is het uw Geest 
die ons helpt te geloven,
een machtige rots, 
onze schuilplaats is God.



Stil gebed
Bemoediging en groet

(staande)



Gebed van verootmoediging



Lied van Gods genade:
You say (Lauren Daigle)



I keep fighting 
voices in my mind 
that say I’m not enough
Every single lie 
that tells me I will 
never measure up



Am I more than just 
the sum of every high 
and every low?
Remind me once again 
just who I am, 
because I need to know (ooh oh)



You say I am loved 
when I can’t feel a thing
You say I am strong 
when I think I am weak
You say I am held 
when I am falling short



When I don’t belong, 
oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
I believe



The only thing 
that matters now 
is everything You think of me
In You I find my worth, 
in You I find my identity, (ooh oh)



You say I am loved 
when I can’t feel a thing
You say I am strong 
when I think I am weak
You say I am held 
when I am falling short



When I don’t belong, 
oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
I believe



Zingen

Opwekking 798



Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen 
hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels 
vaderland voor ons klaar.



Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.



Het is een zegetocht
van heiligen en 
twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat 
God heeft beloofd achterna.



Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.



Refrein:
God is voor ons, 
God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen 
wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.



En nu wij zijn omringd
door zoveel helden 
die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders 
waarop wij mogen staan.



Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.



Refrein:
God is voor ons, 
God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen 
wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.



Kindermoment

Hierna gaan de kinderen 
naar de kinderkerk



Gebed om de opening
van het Woord



Schriftlezing

Matteüs 26: 57-75



Jezus verhoord en verloochend
57De mannen die Jezus gevangengenomen 
hadden, leidden Hem voor aan Kajafas, de 
hogepriester bij wie de schriftgeleerden en 
de oudsten bijeengekomen waren.



58Petrus volgde Hem op een afstand tot op 
de binnenplaats van het huis van de 
hogepriester; daar ging hij tussen de 
knechten zitten om te zien hoe het zou 
aflopen. 59De hogepriesters en het hele 
Sanhedrin probeerden Jezus met behulp 
van een valse getuigenverklaring ter dood 
te veroordelen,



60maar dat lukte hun niet; hoewel zich vele 
valse getuigen meldden. Ten slotte 
meldden er zich twee 61die zeiden: ‘Die 
man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van 
God afbreken en in drie dagen weer 
opbouwen.”’ 62De hogepriester stond op 
en vroeg Hem: ‘Geeft U geen antwoord op 
wat deze getuigen tegen U inbrengen?’



63Maar Jezus bleef zwijgen. De 
hogepriester zei: ‘Ik bezweer U bij de 
levende God: zeg ons of U de messias
bent, de Zoon van God.’ 64Jezus 
antwoordde: ‘U zegt het. Maar Ik zeg tegen 
u allen hier: vanaf nu zult u de 
Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de Machtige en Hem zien 
komen op de wolken van de hemel.’



65Hierop scheurde de hogepriester zijn 
kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God 
gelasterd! Waarvoor hebben we nog 
getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn 
godslastering gehoord. 66Wat denkt u?’ Ze 
antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient 
de doodstraf!’



67Daarop spuwden ze Hem in het gezicht 
en sloegen Hem. Anderen stompten Hem 
68en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor 
ons, messias, wie is het die Je geslagen 
heeft?’



69Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er 
kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat 
zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ 
70Maar hij ontkende dat met klem, zodat 
allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar 
je het over hebt.’



71Toen hij wegliep naar het poortgebouw, 
zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de 
omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van 
Nazaret!’ 72En opnieuw ontkende hij en 
zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’ 73Even 
later kwamen de omstanders naar Petrus 
toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een 
van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ 



74Daarop begon hij te vloeken en te 
zweren: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen 
kraaide er een haan. 75Toen herinnerde 
Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Nog 
voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij 
driemaal verloochenen.’ Hij ging naar 
buiten en huilde bitter.





Zingen

Opwekking 657



Zie, de dag breekt aan
vol van duisternis,
Christus op weg naar Golgota.
Zondaars grepen Hem
en bespotten Hem,
sloegen Hem aan een kruis.



Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf;
werd veracht,
maar Hij bracht vergeving,
stervend aan het kruis.



O, te zien hoe pijn
Uw gelaat vervormt,
als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad,
elke slechte daad
kroont uw bebloed gezicht.



Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf;
werd veracht,
maar Hij bracht vergeving,
stervend aan het kruis.



Nu dooft al het licht
en de aarde beeft,
want Hij, haar Maker,
buigt zijn hoofd.



Zie de voorhang scheurt,
doden leven weer.
Dank God, het is volbracht!



Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf;
werd veracht,
maar Hij bracht vergeving,
stervend aan het kruis.



Ik zie ook mijn naam
in Uw wonden staan,
want door Uw 
lijden ben ik vrij.



Dood is weggevaagd
en nu leef ik weer,
doordat Uw liefde won.



Zie het kruis, voel zijn kracht:
Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft
en Hij geeft vergeving,
want het is volbracht!





Verkondiging
#FAIL

“Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus 
gezegd had: ‘Nog voor de haan gekraaid 

heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ Hij 
ging naar buiten en huilde bitter.”

(Matteüs 27:75)



Kahoot
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Verkondiging
#FAIL

“Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus 
gezegd had: ‘Nog voor de haan gekraaid 

heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ Hij 
ging naar buiten en huilde bitter.” 

(Matteüs 27:75)



Zingen

Opwekking 807



In mijn twijfels, 
mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust    )
als het stormt op zee. ) 2x



In mijn onrust neemt 
U mijn hand;
in mijn vragen houdt 
uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust    )
als het stormt op zee. ) 2x



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, 
waar U woont.  ) 4x



Storm en golven 
vrees ik niet.
In de morgen 
zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust    )
als het stormt op zee. ) 2x



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, 
waar U woont.  ) 4x



U schijnt feller   )
dan de sterren.  )
Heer, U leidt ons  ) 
door de storm.  ) 4x



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, 



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.



God van licht, 
wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, 
waar U woont.  ) 4x

waar U woont.



De kinderen komen terug 
uit de kinderkerk



Diaconale voorbede



Pastorale afkondigingen



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’



Inzameling van de gaven

kinderen bij de oppas 
mogen worden opgehaald

1. Algemeen diaconaal werk

2. Kerk en Eredienst

3. Zending /ZWO



Zingen

Opwekking 614



Zie hoe Jezus daar 
loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.



Hoor de menigte 
schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.



Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning 
der Joden wordt hij veracht.



Zie de liefde voor 
ons in zijn ogen staan
als hij roept: 
'Het is volbracht'.



Ja, ik dank U voor uw 
genade, o Heer,
dat U het kruis 
voor mij droeg.



U bewijst uw genade 
aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.



In het rijk van de 
dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor 
ons heeft Hij dit gedaan.



Maar de steen 
van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.



Ja, ik dank U voor 
uw genade, o Heer,
dat U het kruis 
voor mij droeg.



U bewijst uw genade 
aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.



En nu kom ik tot U met 
vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.



U bent Koning en 
God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.



Ja, ik dank U voor 
uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade 
aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.



Wegzending en zegen



Je bent welkom voor een kopje 
koffie, thee of ranja in de hal van 

de kerk en in de Jordaanzaal
(door de deur rechtsvoor)
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