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Welkom

Mededelingen door de 
ouderling van dienst



Intochtslied

(staande)
Psalm 90: 1 en 2











Stil gebed
Bemoediging en groet

(staande)



Zingen

Lied 90a: 1, 2, 3 en 6











Gebed



Schriftlezing

Matteüs 24:1-14



1Nadat Jezus de tempel had verlaten, 
wendden zijn leerlingen zich onderweg tot 
Hem en vestigden zijn aandacht op de 
tempelgebouwen. 2Hij zei tegen hen: 
‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik 
verzeker jullie: geen steen zal op de andere 
blijven, alles zal worden afgebroken!’
3 Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen, en nu ze onder 
elkaar waren vroegen ze:



‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal 
gebeuren en aan welk teken kunnen we 
uw komst en de voltooiing van deze wereld 
herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas 
op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er 
zullen velen komen die mijn naam 
gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” 
en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie 
zullen berichten horen over oorlog en 
oorlogsdreiging. 



Laat dat je dan niet verontrusten, die 
dingen moeten namelijk gebeuren, al is 
daarmee het einde nog niet gekomen. 7Het 
ene volk zal tegen het andere ten strijde 
trekken en het ene koninkrijk tegen het 
andere, en overal zullen hongersnoden 
uitbreken en aardbevingen plaatsvinden: 
dat alles is het begin van de weeën. 9Dan 
zal men jullie onderdrukken en doden, en 
jullie zullen door alle volken worden 
gehaat omwille van mijn naam. 



10Velen zullen dan ten val komen, ze zullen 
elkaar uitleveren en elkaar haten. 11Er 
zullen talrijke valse profeten komen, die 
velen zullen misleiden. 12En doordat de 
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de 
liefde bekoelen. 13Maar wie standhoudt tot 
het einde, zal worden gered. 14Pas als het 
goede nieuws van het koninkrijk in de hele 
wereld wordt verkondigd als getuigenis 
voor alle volken, zal het einde komen.





Zingen

Lied 903: 3, 5 en 6















Verkondiging

“Jullie zullen berichten horen over oorlog 
en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet 

verontrusten, die dingen moeten 
namelijk gebeuren, al is daarmee het 

einde nog niet gekomen. ” 
(Mat. 24:6)



Zingen

Psalm 46: 1 en 3











Dankgebed en voorbeden



Collectedoelen:

1e collecte:  Algemeen diaconaal werk

2e collecte:  Kerk en Eredienst

3e collecte:  Wijkkas



Slotlied

(staande)

Stilte over alle landen + 
Liedboek lied 268:1



Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven
in deze nacht.







Wegzending en zegen



Collectedoelen:

1e collecte:  Algemeen diaconaal werk

2e collecte:  Kerk en Eredienst

3e collecte:  Wijkkas
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